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Toen zag ik een grote witte troon en hem die erop gezeten was. Hem
voor wie aarde en hemel vluchtten en nooit meer werden gezien. En
ik zag de doden, belangrijke en gewone mensen, voor de troon staan.
Er werden boeken geopend. En er werd een ander boek geopend, het
boek van de levenden. De doden werden geoordeeld op grond van wat
in de boeken stond opgeschreven, op grond van hun daden. En de zee
gaf de doden die ze borg weer terug, en de dood en bet dodenrijk
gaven hun doden terug, en iedereen werd geoordeeld op grond van
zijn daden. En de dood en bet dodenrijk werden in de vuurzee
gegooid. Dit is de tweede dood, de zee van vuur. En als bleek dat
iemand niet was opgetekend in het boek van de levenden, dan werd
hij in de vuurzee geworpen.

Openbaring 20:11-15

Je vermoeit de Heer met wat jullie zeggen. Je vraagt je af hoe. Door-
dat jullie zeggen: ‘De Heer is kennelijk tevreden over mensen die
kwaad doen; anders zou hij wel ingrijpen.’
De almachtige Heer zegt: ‘Ik stuur mijn bode om voor mij de weg te
effenen. Mijn woordvoerder, de engel van bet verbond, op wie jullie
wachten, is al onderweg. Ik, de Heer, naar wie jullie uitkijken, ik kom
plotseling naar mijn tempel.’
De dag dat hij komt, wie zal die overleven? Wie zal in leven blijven,
als hij verschijnt? Want bij is als vuur dat metaal zuivert of als loog
van een wolwasser. Hij zal een zuivering voltrekken, zoals een smid
bet zilver zuivert door bet te smelten. Hij zal de levieten reinigen,
zoals men goud en zilver zuivert. Dan kunnen ze de Heer offers
brengen, volgens de eisen van de wet. Dan zullen de offers die de
mensen uit Juda en Jeruzalem aan de Heer brengen, hem weer aan-
genaam zijn, zoals vroeger.
De almachtige Heer zegt: ‘Tk kom mijn vonnis over jullie uitspreken.
Zonder uitstel zal ik aanklagen wie zich met toverpraktijken bezig-
houdt, wie echtbreuk pleegt, wie een vals getuigenis aflegt, wie steelt
van het karig loon van een werkman, wie weduwen en wezen onder-
drukt, wie vreemdelingen van alle rechten berooft en geen ontzag
heeft voor mij.’

Maleachi 2:17-3:5



In de tijd voorafgaand aan 5 december
denkt menigeen bij ‘Hij komt’ waar-
schijnlijk aan ‘de goede Sint’. Vol ver-
wachting klopt dan het hart van wie
met vreugde uitziet naar ‘het heerlijke
avondje’. In de christelijke traditie
klinkt het ‘hij komt' heel anders. Dan
denkt men aan de wederkomst van
Jezus Christus. Voor velen heeft dat
iets heel dreigends.

Dat gevoel lijkt te worden bevestigd
door het boek Openbaring, als je daar-
in leest over al de wereldschokkende
gebeurtenissen waarmee die komst
gepaard gaat. Het is echter goed om te
bedenken dat deze woorden gericht
zijn tot mensen in grote nood. Hun
wereld stond al op zijn kop. Vaak
stonden ze voor de keus: blijf je bij je
geloof in Jezus Christus of blijf je liever
in leven? Velen bleven hun geloof
trouw en vonden de dood. Voor de
geteisterde achterblijvers vertelt
Johannes over zijn visioenen. Niet als
een waarzegger die kunstjes van hel-
derziendheid vertoont, maar als een
trooster die ziet en laat zien dat er
ook nog recht en gerechtigheid is en
dat God die zal laten zegevieren.
Johannes geeft zijn openbaring niet
door om mensen bang te maken, maar
om bange mensen te bemoedigen.

Jezus’ komst is dus niet bedoeld als
dreigement, maar als Gods antwoord
op ons angstig vragen. Bij de profeet
Maleachi horen we van een heel ander
soort vragen. Hij heeft het over boos-
aardige mensen die zich aan God noch
gebod storen. Ze dagen God zelfs uit:
waarom zouden we ons inhouden?
God laat het toch allemaal gebeuren.
Ze vloeken: God, verdoem me dan als
je kunt! De belofte van zijn komst
betekent dat God niet alles over zijn
kant zal laten gaan. Hij laat uiteindelijk
het kwaad niet ongestraft.

Moeten we ons dan gaan afvragen of
wij wel goed genoeg zijn in Gods
ogen! Zal hij ons niet ernstig straffen
om het kwaad dat we hebben gedaan
of het goede dat we hebben nagelaten?
De komst van Jezus, Gods Zoon als
mens onder de mensen, laat zien dat
het hem er niet om te doen is om
mensen bang te maken. Hij vraagt ook
niet meer dan een mens kan opbren-
gen. Hij vraagt niet naar diepzinnige
geloofsinzichten of hoog gegrepen
maatschappelijke idealen. Hij vraagt
om open ogen en een open hart voor
wie er op je weg komt. In dat licht is
zijn komst geen dreiging, maar een
belofte van een nieuwe toekomst.
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