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Ten geleide

Na drie jaar van productie voor De Bijbel Spiritueel, legt de redactie met veel genoegen
dit boek aan u voor. Een honderdtal auteurs uit Vlaanderen en Nederland en verspreid
over het hele theologische en kerkelijke spectrum, kregen de vraag voorgelegd te speu-
ren naar spirituele lagen in een bijbelbock of een gedeelte ervan. Alle auteurs zijn
theologen, maar hun werkterrein verschilt. De meesten werken aan universitaire
instellingen, maar ook pastores van een parochie of gemeente zijn benaderd, en tevens
pastores werkzaam in het categoriaal pastoraat (justitiepastoraat, zickenhuispasto-
raat, legerpastoraat). De resultaten van dit mega-project liggen nu voor u.

Van oudsher is de bijbel het boek waarin mensen troost, bemoediging en voedsel voor
de ziel zochten en vonden. In het Westen, de westerse culturele en filosofische traditie
in het spoor van de Verlichting, heeft de bijbel plaatsgemaakt - geheel of ten dele,
bewust en onbewust - voor andere bronnen van levensoriéntatie. Toch blijft er sprake
van wederzijdse beinvloeding en kruisbestuiving. Vaak staat in de beleving van veel
mensen de bijbel naast inspiratiebronnen als kunst of levensfilosofie. Op eenieder
voor wie de bijbel als religicus document en cultuurhistorisch erfgoed op een of ande-
re manier levend is, richt zich De Bijbel Spiritueel. Het boek is niet in de eerste plaats
een overzicht van historische verschijningsvormen van spiritualiteit. De spits ligt in
deactualiteit van hedendaagse zinvragen in het licht van en in contrast met de spiri-
tualiteit van de bijbel.

De redactie hoopt dan ook dat dit boek inspiratie biedt voor de spirituele zoektocht
van de individuele lezer. Maar dit boek is tevens bedoeld voor het gebruik in bijbel-
groepen, catechesegroepen, in het godsdienstonderwijs, in het vormings- en toerus-
tingswerk, in spiritualiteitscentra. Het kan ook diensten bewijzen bij bijvoorbeeld
preckvoorbereiding van pastores. In deze zin is dit boek ook een echt werkboek.

De opzet van het (werk)boek wordt bepaald door de orde van de bijbelboeken, inclusief
de deutero-canonieke bocken. Per bijbelboek of deel van een bijbelboek wordt de
auteur uitgenodigd de spirituele laag of de spirituele thema'’s ervan te behandelen, in
relatie tot de spirituele vragen van onze tijd.

De artikelen zijn betrekkelijk kort en dus te overzien. In ieder essay wordt het
betreffende bijbelboek eerst gesitueerd; biblica ontbreekt niet. Vervolgens geeft de
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ken, o Geest en blaas in deze gedode, gemartelde, weggeworpen mensen. Bla:
verworpenen der aarde nieuw leven in, je kunt het! En ze kwamen in opstap,
hun lot, ze herleefden en gingen op hun voeten staan, een geweldig groot 1 -..-; o
uit de dood, spiritueler dan de profeet het vertelt, kan ik het niet uitleggen,
ven visionaire beelden. In feite weten wij niets van de dood, noch van de
maar we weten nu dat hij de Eeuwige is, geen God van filosofen en geleerden
van mensen. “Zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, ;
volk!’ (37:12). Profeteer mensenkind, de waanzin overwonnen, de angst voorbij. |
in ballingschap, in een cultuur vol idolen, is mogelijk, waar wij in Naam
Eeuwige worden aangesproken en hem steeds weer als ‘mensenkind’ ontm
het heilige experiment van zijn verschijning in deze wereld.

OM VERDER TE LEZEN:

- M. Dijkstra, Ezechiél I-11. Een praktische Bijbelverklaring (Tekst en Toclichting), K
1986-89.

- R.W.Klein, Ezekiel. The Prophet and his Message, Columbia S.C. 1988.

- M. Dijkstra, ‘The valley of Dry Bones. Coping with the Reality of the Exile in
Book of Ezekiel’, in: B. Becking & M.C.A. Korpel (eds), The Crisis of Israelite
Transformation of Religious Tradition in Exilic & Post-Exilic Times (OTS, 42),Leiden

pp.114-133.

NOTEN

' QokinEz 1:3 lezen we met een alternatieve teksttraditie de eerste persoon.

Tk ga hier verder niet in op het korte visioensbericht in Ez. 3:22-27 datin het boek nu de seri
bolische handelingen in Ezechiél 4-5 inleidt (Dijkstra, Ezechiél 1, pp.52-55). Waarom dac fi
hier is terechtgekomen is onduidelijk, maar het is aannemelijk dat het op een of andere wi
spronkelijk thuishoorde bij de dagboeknotities, die we vinden in Ez. 24:25-27 en 33:21WV (Di;
‘The Valley of Dry Bones’, p.117vv).

3 Hier hebben we te maken met een soort standaardweergave van de Entriickung. In dit visioen
de profeet bij de haren gepakt door een begeleider-engel, die zich later ontpoptals de schrijver-¢
(Gabriél) en overgebracht naar Jeruzalem. Het overkomt de profeet overigens, terwijl hij inB
gezelschap van de dorpsoudsten verkeert. Uit niets blijke dat hij uit hun midden verdwijnt,
baar een manier van de overlevering om duidelijk te maken dat het om een visionaire ervaring

Het omgekeerde overkomt volgens een later Joods verhaal de profeet Habakuk (Bel en Draak, 36/

maar het verhaal suggereert dan een miraculeuze reis.

¢ Deze bijdrage werd geschreven in de week dat de Tweede Golfoorlog in Irak begon (maart 200’ J
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ZECHIEL 37-39

pood
Klaas Spronk

poobD - EEN INSPIREREND THEMA

Dedood fascineert. Als een van de weinige levende wezens - misschien wel het enige -
is de mens er zich van bewust dat hij/zij eens dood zal gaan. Dat is een huiveringwek-
kende zekerheid. Het is een schok wanneer je als kind voor het eerst beseft dat jij zelf
er ooit ook eens aan zult moeten geloven. Het is een gedachte die je vervolgens maar
liever ver en diep wegstopt, maar die toch steeds weer op zal duiken. Op een of andere
manier zul je ermee moeten leren leven. Daar word je doorgaans bij geholpen door de
levensbeschouwing die je meekrijgt of overneemt. Zo'n levensbeschouwing, al dan
niet religicus getint, wordt in de regel mede gekenmerke door het antwoord dat daar-
in gegeven wordt op de vragen waarvoor de dood ons stelt. Hoe dan ook, de dood
brengt een mens ertoe om na te denken over het leven.

De dood beangstigt. Het komt wel voor dat de dood welkom is, maar dat zegt dan
meestal meer over het gebrek aan kwaliteit van leven dan over het goede van de dood.
De dood confronteert de mens met zijn/haar grenzen wat betreft mache, tijd en
inzicht. Dat heeft ook iets uitdagends. Het brengt sommige mensen ertoe om die
grens op te zoeken, om te laten zien niet bang te zijn of om op zoek te gaan naar een
prikkel in het als saai ervaren leven. Er zijn er ook die het contact met de doden zoe-
ken. Men verwacht van hen raad of hulp. Via de voortijdige ontmoeting met het hier-
Ramaals kan men ook proberen de doodsangst te bezweren.

De bijbel begint en eindigt met het thema van de dood. In Genesis 3 wordt verteld
hoe de dood in ons leven kwam, in Openbaring 21 wordt beloofd dat hij er ook weer
uit zal verdwi jnen. De dood is het symbool van de verstoorde relatie tussen God en
mens. Daarmee wordt de dood ook gerelativeerd, want de relatie tussen God en mens
kan weer worden hersteld. Daar is de bijbel vol van en niet zozeer van de fysieke dood.
Dat is opmerkelijk, zeker als men het vergelijkt met de prominente plaacs in de kerk
€n de geloofsleer voor de dood en het geloof in een leven na de dood. De bijbel is en

¢vat geen dodenboek zoals we dat bijvoorbeeld kennen uit het oude Egypte of uit

l.bet. De bijbel bevat wel enkele passages over de omgang met de dood en de doden.

1€ zijn er vooral op gericht om de zin in het leven niet te verliezen en kunnen als
Zodanig fungeren als een bron van inspiratie.
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EZECHIEL 37 - STERKER DAN DE DOOD

In de bijdrage van Meindert Dijkstra is al het nodige geschreven over de pr
zijn boek, zodat we ons hier kunnen concentreren op het thema van de dood, zo;
met name aan de orde komt in de hoofdstukken 37-39. Dit gedeelte vormt de
ting van een aantal heilsprofetieén voor de Judeeérs in ballingschap. Hierna vol
uitgebreid visioen van de nieuwe tempel in Jeruzalem. De dood komt dus ter sp y
een context van hoop op een nieuwe toekomst, een nieuw leven in het eigen
profeet richt zich tot mensen die over zichzelf zeggen: ‘Onze beenderen zijn
onze hoop is vervlogen, het is met ons gedaan’ (37:11). Het verblijf in Babel is
gevoel geen leven. Ze voelen zich meer dood dan levend. Zoicts vinden we oo,
woord in de bittere klacht van Psalm 88: ‘ik ben zick van ellende, ik ben het dod
levend nabij’. Sterker nog: men wordt al tot de doden gerekend. ‘Ik geld als ien
in hetgrafligt, een man die zijn kracht heeft verloren. Daar lig ik dan onder de d
een gevallene, dood en begraven’ (Ps. 88:4-6). Net als in Ezechiél 37 kan men zi
daarbij ook vergelijken met de al niet eens meer bijeengehouden beenderen
skelet: ‘Verspreid als de aarde, geploegd en omgewoeld, ligt ons gebeente bij de
van het dodenrijk’ (Ps. 141:7). Omgekeerd wordt verlossing uit deze ellendige
beleefd als een redding uit het dodenrijk. ‘HEER, mijn God, ik riep om U, en U, U
mij genezen. Uit het dodenrijk hebt U mij opgehaald, HEER, U hebt mij opnieuw
leven’ (Ps. 30:3-4). In zijn woorden maakt de profeet Ezechiél deze ommekeer ten
aanschouwelijk. Heel beeldend beschrijft hij hoe de beenderen in beweging
Als de stukken van een zelfwerkende legpuzzel weten ze elkaar te vinden en vorr
geleidelijk weer één geheel, geraamte na geraamee. Vervolgens worden ze ‘b
met spieren en vlees en tenslotte overtrokken met huid. lets dergelijks zien we t
woordig ook wel in griezelige scénes van bepaalde films, al gaat het daar doorg
de omgekeerde volgorde van leven naar morsdood. In het visioen van Ezechiél is
het herstel van het lichaam nog niet het leven reruggekeerd. Daar komt meer voor
ken. De levensgeest moet er nog in. Dat herinnert aan het (tweede) scheppingsverh
in Genesis 2:7. Nadat God de menselijke gestalte geboetseerd had ‘uit het stof
aarde’, blies Hij hem de levensadem in. Zo schept God ook nu weer leven. ;
De Joodse ballingen hadden hun grens bereikt. Ze konden niet verder. Voor hui
gevoel was hun leven op niets uitgelopen. Ze konden net zo goed dood zijn. De ver
lijking met een hoop dorre doodsbeenderen is treffend. ‘Zouden deze beenderen
tot leven kunnen komen?’, zo wordt gevraagd aan het begin van Ezechiél 37. Heta
woord moet natuurlijk zijn: nee. Maar de profeet durft de vraag nog even onbeal
woord te laten: ‘HEER God, dat weet U alleen.” In feite is dit de wending in het verix
en is dit ook het meest inspirerende moment voor de lezer. Het roept de vraag op
een mens zich mag of moet neerleggen bij datgene wat onvermijdelijk is. Hoe g2
om met je begrensdheid? Het is een feit dat je niet kunt ontkennen. Dat is realistis
Het kan echter ook iets worden dat je leven op een negatieve manier gaat overiic
sen. Dat is meer fatalistisch en geestdodend.
In het verhaal van de eerste zonde wordt verteld hoe Adam en Eva zich enigsZ!
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"Cfdoor God hard met de neus op de feiten gedrukt. Een m¢

t}ijd De door God geschapen mens is meer dan mest

ij leede beperkingen. £1) WEREEE T=2 00
weigerden neer t¢ leggen bij de hun opgeleg P o ot zijn plaats en

ood deze natuurwet ook kan brf.‘—
op de akker van de geschieden s.
ch niet zonder meer neerlegt bij

eten Ezechiél laat zien dat wat God betreft den
weten.

door God ingeblazen levensgeest is een geest die zi
0

d inbreuk die de dood maake in het leven.
c

HET VISIOEN VERBEELD

feet het voor zich zagen vervolgens aan zijn lczmv"s SC[‘{EtSt hoe mspuf:tcncf
— d is, zo hebben zijn woorden kunstenaars geinspireerd tot hernieuw
s . 1 15(;[: rijk (met fresco’s) geillustreerde synagoge uitde derde ecuw van
P VEIP5C1d1ng' ﬂ DLJH@ Europos (in het oosten van Syrié, aan de Eufraat) }s een
o Jaﬁftelhng lti‘ln eruimd voor het visioen van Ezechiél 37." Als een soort stripver-
belalﬂgfil‘ful:iﬁ;cg _ yan links naar rechts — voor de ogen van de toeschouwer de
haal on

gebeurtenissen‘

Eerst zict men de profcet,‘die
gekleed is in ecn Perzisch
gewaad, te midden van losse
menselijke hoofden, handen en
voeten. Wat opvalt is cen hand
die hem vanuit de hoogte vast-
houdt. Dat verwijst naar vers L:
‘De hand van de HEER (...) zette
mij neer in een dal vol van
beenderen.” Eenmaal met beide
benen op de grond zien we aan

de houding van de profeet dat 8 i
hij de hemel vraagt om een antwoord van het probleem dat hij op aarde aantre

Vervolgens wijst hij naar de hand van God. Daar moet zijn hulg vmdaz:nkii?éii
komt er beweging in de lichaamsdelen. Op de ac.hterg‘rond 212;1 we i
gespleten berg. Blijkens de begroeiing gaat het hier 9m de 011]d e;g. winaiactiod
bindt hier de profetie van Ezechiél met die van Zacharia :4{ waar “c Tm O oot
aan het eind der tijden op de Olijfberg wordt aftflgekond1g_d. Hij za Z:Jt e
ten op die plaats en de berg zal middendoor splij Fcn. Of.n die reden lsd.l ’ fr g
Joden de beste plaats om begraven te worden: hier begint de opstanding

Op de fresco van Dura Europos zijn de lichamen rcghts van de Olijfberg wicgezﬁ
geheel, maar ze liggen er nog levenloos bij. Boven de hchamen zweven rzlu g:z’e : hift
de wezens. Dat is een verbeelding van de lev;nsgcest. We zien dat rflen it i
verbonden met de Grickse visie op de mens: ieder mens hcn;fft een e:gcndor;zstcr :[ i ‘J: N
Ziel. Los van het lichaam vliegt deze, net zoals we dat ook zien in de oude Egyp
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voorstellingen, als een soort vogel rond.
Langzaam dalen de zielen af en vereni-
gen zich met de lichamen. Nu zijn ze tot
levende wezens geworden. Deze hereni-
ging van lichaam en ziel wordt begeleid
door een ander, groter gevleugeld per-
soon. Men kan hier denken aan de aarts-
engel Michaél, die in de Joodse traditie
beschouwd wordt als de begeleider van
de zielen der doden.

We zien ze nu in een groep staan, in een gebedshouding. Ongetwijfeld danken zij nu
God voor het geschonken leven. Ze zijn gehuld in Griekse gewaden. Dat geldt ook voor
de profeet. Blijkbaar heeft hij andere kleren aangetrokken. Ook hij is veranderd, Wat
verder opvalt is dat er nog altijd losse hoofden, handen en voeten liggen. Dat geeft aan
dat niet iedereen deel heeft aan de opstanding.

We kunnen constateren dat de woorden van Ezechiél verbonden zijn met nieuwe
tradities. Op deze manier bleven ze doorwerken en hielden ze de hoop levend op Gods
bijstand tot over de grenzen van de
dood. Zo'n ontwikkelingsproces is
ook al binnen de bijbel aanwijsbaar.
Latere teksten spreken anders over
de dood en het hiernamaals dan de
oudste overleveringen. Dat heeft te
maken met een toenemende indivi-
dualisering. De lotgevallen en de zin
van iemands leven werden steeds
meer los gezien van de gemeenschap
waarvan hij/zij deel uitmaakte. Dat
had ook consequenties voor de visie
op en verwachtingen ten aanzien van het leven na de dood. Het is goed om te zien dat
men daarbij niet krampachtig vasthield aan de oude voorstellingen. Sommige gren-
zen wilde men echter niet overschrijden. Zo laat de kunstenaar van Dura Europos zien
dat’mcn niet kan en mag speculeren over God zelf en gaat hij niet verder dan de sym-
bolische weergave in de vorm van Gods hand. Dat sluit goed aan bij Ezechiéls ant-
woord aan God: ‘HEER, Gij weet het.’

‘ Geinspireerd door het voorbeeld in deze oude synagoge kunnen wij ons afvragen
in hoeverre oude en vertrouwde bijbelse tradities zich laten verbinden met moderne
1dec§_n, inzichten en ervaringen. Daarbij kan men denken aan zaken als reincarnatie
en bijna-dood-ervaringen. Vaak verlopen gesprekken hierover moeizaam en is er nau-
Wl;jlijl.(s grensverkeer tussen de groepen mensen die op grond van wetenschappelijke
principes, religicuze overtuiging of eigen ervaringen verschillende standpunten inne-
men. Het is te betreuren wanneer het gesprek over iets dat zo inspirerend kan zijn

blijft steken in beperkte groepjes van gelijkgezinden of verzandt in geestdodende wel-
les-nietes-discussies. Het verhaal van Ezechiél geeft aan wat de criteria zijn voor een
goede omgang met deze dingen. Het mag niet zo zijn dat wij doen alsof wij God zelf
zijn en ons laten verleiden tot een oordeel over zaken die wij niet kunnen overzien.
Soms zie je dat gebeuren in de manier waarop mensen spreken over reincarnatic. Men
gebruike het als een model om te verklaren waarom het in bepaalde gevallen zo oneer-
lijk verdeeld lijke te zijn in het leven. lemands ongeluk wordt dan uitgelegd als het
gevolg van een niet goed geleefd vorig leven. Op vergelijkbare wijze kan men zich ont-
trekken aan de strijd tegen onrecht in dit leven door te verwijzen naar een vereffening
in en via een later leven. Hierbij raken we aan een tweede criterium waar de lezing van
Ezechiél 37 ons op attent maake: als het goed is werkt gelovig nadenken over de dood
niet verlammend maar juist inspirerend. Dat laatste is vaak te zien bij mensen die een
positieve bijna-dood-ervaring hebben ondergaan. Zij staan daardoor anders in het
leven. De angst voor de dood is verdwenen en ze kunnen op grond daarvan anderen
helpen om onder die dreigende schaduw vandaan te komen en opgewekter te leven.
Helaas worden ze daarbij nogal eens geconfronteerd met negatieve en soms neerbui-
gende reacties van mensen die de grenzen van de meetbare werkelijkheid niet willen
of durven overschrijden. Zoiets zal een profeet als Ezechiél ook wel zijn overkomen.

EZECHIEL 39 — STERKER DAN DE DODEN

Na het hoopgevende visioen over de herrijzenis van een volk dat ten dode opgeschre-
ven leek volgt in Ezechiél 38-39 een verhaal over de strijd tegen de legers van Gog uit
het land Magog. Dat vertelt iets over de tockomst van het herstelde Isra¢l. Zal men
opnieuw moeten vrezen voor de dreigende legers die vanuit het noorden het land zul-
len binnentrekken en verwoesten? Zo was het in het verleden steeds gegaan. De ene
veroveraar volgde de ander steeds op. Na de Assyriérs waren de Babyloniérs gekomen.
Wie kon er garanderen dat de geschiedenis zich niet zou herhalen? Om die angst weg
te nemen voert de profeet nu Gog en zijn grote leger ten tonele. De naam is van een
onbekende vorst, de dreiging maar al te bekend. Maar nu, zo profeteert Ezechiél, zal
het anders lopen. Gog en alle plunderaars met hem zijn ten dode opgeschreven.
Bakken met onheil zal God over hen uitstorten: van aardbevingen tot en met pest en
zwavelregen. Ze zullen allen omkomen en dan is het ook definitief met hen gedaan.
Dood is hier echt dood. Dat zie je aan de begrafenis. Op het slagveld liggen hun been-
deren. Dat doet denken aan het visioen uit hoofdstuk 37. Terwijl de beenderen daar
weer tot levende wezens werden, worden ze hier allemaal opgespoord om te worden
begraven. Zo is er niets meer dat nog zal herinneren aan de eerder zo dreigende solda-
ten.

In deze passage (39:11-16) is sprake van een mystericus ‘dal van de doortrekkenden’.
In sommige vertalingen laat men het woord onvertaald: het dal Abarim. Daardoor is
niet meer te zien dat in het Hebreeuws met dit woord wordt gespeeld: er worden man-
nen aangesteld die ‘door dit land moeten trekken’ op zock naar restanten van het ver-
slagen leger. Opmerkelijk genoeg worden ook de verslagenen met ditzelfde werkwoord



In sommi cchrifran oo Sedo0rtrekkenden was blijven liggen’ (30
duidmrgn:i I;:;l‘l:schnf:en en Vel:t.ﬂmgen (0.a.de Wilﬁbrordv:mﬂng) is dflgaatsg;:ﬁ:
oortrekkenden’ weggelaten. Het js ook moeilijk te begrijpen

::)zzr v;x;::;zls Z€ tegen u zeggen: “Ondervraag de geesten van de doden en de waar-
bjf, Is dic lispelen en prevelen; een volk raadpleegt toch zijn goden en zijn doden tCI;
eve van de levenden”, houd u dan aan de Toraen het getuigenis’ (Jes. 8:19-20) Dc

eval w idelijk: spiriti
g el duidelijk: spiritisme Staat op gespannen voet met wat de bijbel zegt over

LEVEN MET DE DOOD

Het is een kunst om het leven niet te laten verzieken door de gedachte aan de dood.
Van de profeet Ezechiél kan men leren om niet te snel op te geven om iets van het
leven te maken, ook al lijk je op dood spoor te zitten, en om daarbij de juiste bondge-
noten te zoeken. Het is niet bijbels om de dood zomaar te aanvaarden. In de jaren tach-
rig van de vorige eeuw voerde Okke Jager een vurig pleidooi tegen het bagatelliseren
van de dood zoals hij dat om zich waarnam; niet alleen in de traditionele, door het
christelijk geloof gevoede berusting, maar ook in een moderne herwaardering die de
dood een menselijk gezicht geeft. Hij wilde de dood weer ‘in zijn ware gedaante’ laten
zien: als de laatste vijand die zoveel mogelijk moet worden teruggedrongen. ‘Liever
langer leven’ was zijn motto en dat heeft hij volgehouden tot het door kanker veroor-
zaakte bittere einde in 1992. Zijn lezers maakre hij via zijn column in dagblad Trouw
deelgenoot van zijn strijd. Het had iets profetisch dat hij ook zijn eigen naderende
dood niet wilde verbloemen. Zelfs toen zijn geest verward raakte door de hersen-
tumor verdorde hij niet, om in de beeldspraak van Ezechiél 37 te blijven.

Dat neemt niet weg dat de dood vooralsnog onvermijdelijk is. Dat is misschien nog
wel het mooist uitgedrukein het gedicht ‘De tuinman en de dood’ van P.N. van Eyck?:
ondanks de zich soms voordoende schijn van het tegendeel laat de dood zich niet ont-
lopen. Men kan er zich wel op voorbereiden. Waarom zou je daarmee wachten tot het
moment van de dood aanstaande lijkt? Om te beginnen is dat moment zelden met
zekerheid vast te stellen. En wanneer dat wel zo is, dan bevindt men zich doorgaans al
in een sfeer van ernstige lichamelijke of geestelijke narigheid. Het besef van de ein-
digheid kan ook een positieve stimulans zijn om niet te wachten met zoeken naar
waar het nu eigenlijk om draait in het leven en met doen wat er werkelijk toe doet of
wat men altijd al had willen doen.

In de voorbereiding op en omgang met de dood kunnen we misschien wat leren
van de aan het einde van de Middeleeuwen ontwikkelde ars moriendi, ‘de kunst van het
sterven’. Daarbij leerde men zich zakelijk en geestelijk voor te bereiden op de dood.
Hetis gewoon verstandig om bepaalde dingen zoveel mogelijk zelf te regelen en daar
nabestaanden niet mee te belasten. Wat jezelf betreft is het goed om in je relaties en in
de verwerking van emotioneel beladen gebeurtenissen zoveel mogelijk orde op zaken
te stellen. Als de dood onverwacht snel komt, is het daarvoor te laat. En ook als je weet
dat de dood snel zal komen, dan kun je daarvan zo van slag raken dat je de nodige rust
of energie mist. In feite is het de kunst om zo te sterven als je geleefd hebt. In die zin

laat je de dood dan niet heersen over het leven. Het is wel nodig dat men, om deze
strijd aan te kunnen en te kunnen houden, bronnen van inspiratie heeft om uit te

putten. Het visioen van Ezechiél is er één van.
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K. Weitzmann, H.L. Kessler, The Frescoes of the Dura Synagogue and Christian Art, Washingron 1990. Zie
ook V. Eid, ‘Ezechielvision 37,1-14’, Biblische Notizen 83 (1996), pp.22-34, en het in de literatuurlijst
genoemde bock van Smelik, De dood en de bijbel, p.47.

Zie hierover mijn artikel ‘Travellers’ in: K. van der Toorn e.a. (eds.), Dictionary of Deities and Demons in
the Bible, Leiden 1999%, pp.876-877.

O.a. herdrukt in G. Komrij (ed.), De Nederlandse poézie van de 19" en 20" eeuw in 1000 en enige gedich-
ten, Amsterdam 1979, p.519. Het werd gepubliceerd in 1926. Er is veel discussie over de herkomst van
het hier weergegeven verhaal. In een recensie in datzelfde jaar spreekt Nijhoff van een ‘voortreffe-

lijke strofische weergave van de bekende Perzische legende’. Deze is waarschijnlijk op zijn beurt

weer ontleend aan een oud Joods verhaal; zie M. Gaster, The Exempla of the Rabbis, London 1924, p.8s.

DANIEL
Beproeving

Henk Fonteyn

‘Een mens met gevoel voor wat anderen bewoog, een mens die zijn ogen niet kon slui-
ten voor onrecht en leed, en voor wie geloof gelijk stond aan doen. Prins Claus, die aan
s0 velen liefde, moed en inspiratie gaf en die aan het einde van zijn leven door zoveel
beproevingen moest heen gaan.’ - Ds. Carel ter Linden in een gebed tijdens de uit-
vaartdienst voor prins Claus, op dinsdag 14 oktober 2002 in de Nicuwe Kerk in Delft.

LOT OF KEUZE?

Beproevingen... het lijkt op het eerste gehoor alsof we van doen hebben met een ver-
baal stuk antiek. Een woord van de religieuze rommelzolder, waar in de loop der gene-
raties allerlei niet meer zo gangbare begrippen uit grootmoeders tijd een plekje
hebben gevonden. Ze zijn nog niet weggegooid en nog te vinden voor wie de moeite
van het zoeken wil nemen, maar niet meer geschikt voor de hedendaagse om-
gangstaal. Wanneer dit woord dan nog eens van zolder wordt gehaald om cen rol te
vervullen in de actuele context, is het niet verwonderlijk dat dit dan gebeurt bij hele
bijzondere, ceremoniéle en rituele momenten zoals een plechtige uitvaart. Daar waar
de platte taal onvoldoende zeggingskracht bezit.

En zo klonk - in de taal van een gebed - dat prins Claus ‘door zoveel beproevingen
moest heen gaan’. En ongetwijfeld konden de aanwezigen in de kerk en de tallozen
die de dienst via de beeldbuis volgden zich daar van alles bij voorstellen. Zijn depres-
sies, de slopende ziekte van Parkinson, en allerlei mentale opgaven waarvoor hij zich
gesteld heeft gezien: de aanvankelijke vijandigheid van een deel van het Nederlandse
volk, de beperkingen die zijn rol als prins-gemaal hem oplegden, de rellen rond de
troonsbestijging van Beatrix, de commotie rond het huwelijk en vooral rond de
schoonfamilie van zijn oudste zoon. En zo suggereert dit woord dus allerlei moeilijk-
heden, verdriet, lichamelijke en psychische belasting, die cen mens in zijn leven kan
tegenkomen. Niet gezocht, niet gewenst, ze overkomen je.

Het is echter de vraag of daarmee de betekenis van het woord ‘beproeving’ zoals dat
in de bijbel functioneert, helemaal correct is gegeven. Misschien kan het jargon uit
de cultuur van de Koninklijke Landmacht, de kring waarin ik me beroepsmatig
ophoud, wat verheldering bieden. Hier pleegt men van iemand die met allerlei pro-
blemen en moeilijkheden wordt geconfronteerd, te zeggen dat deze ‘een uitdaging’
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